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   januari  2026 
   jaargang 27  nr.01 
  (verschijnt niet in juli en augustus) 

INFO: kwbberkenbos@gmail.com     0479351609 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*De beste wensen * Algemene  Info ivm *Stookolie  * 
* Dinsdags Fietsen  *Raak Overdag /buurten * Kookinschr:   

********************************** 

Hallo Raak vrienden en vriendinnen 
 

het Raak Berkenbos Bestuur  
wenstjullie allemaal 

en gezond en Vredevol nieuwjaar 2026 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kwbberkenbos@gmail.com
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De Vernieuwing van het Raak-lidmaatschap !!! 
Dank U wel aan al de leden die zich terug hebben ingeschreven bij onze 
afdeling Raak Berkenbos !!!! 

DANK U WEL !!!!! 
 

Samenaankoop stookolie. 
Maand januari 2026 is er dus weer de inschrijving voor stookolie. 
Het Inschrijvingsformulier werd vorige maand december 2025 bezorgd. 
Gelieve in te schrijven en het nodige te bezorgen bij de aangegeven 
personen voor 15 januari 2026 voor Raak Berkenbos.!!!! 
Voor zij die willen, kunnen zich ook inschrijven op de website van Raak-
Heusdencentrum : www.raak-heusden.be tot zondag 18 jan2026 
 

Onze Raak Kookmannen: 
Het nieuwe jaar brengt natuurlijk onze kookmannen weer terug samen  
om de kookpotten en pannen nog eens terug te vullen met de heerlijke 
recepten die ze samen met onze Raak Kok proberen tot een goed einde te 
brengen.Heb je zin om er eens bij te zijn !?????schrijf jullie in !!! 
Deze gaan door op maandagen  9 & 23 februari en 9 & 23 maart 2026 
En de finale samen met echtgenoten op maandag 13 april 2026 
Voor nieuwe leden die ook graag de potlepel eens willen hanteren samen  
met de groep kunnen zich nog gerust aanmelden,daar zijn nog enkele 
plaatsen open(4 tal ).Enige verreiste is kunnen omgaan met mes en vork !! 

(en afwassen natuurlijk      !(zie bijgevoegd info inschrijving) 
 

U heeft de warme groeten,   Jullie  Raak Berkenbos-bestuur 

(Wil je meer nieuws van het berkenblaadje vraag naar de digitale versie!, 

 stuur een email’tje naar  “ kwbberkenbos@gmail.com  “ 

 

KWB Fietsen op  iedere dinsdag. 
Vertrek om 14h00 ,elke dinsdag, 
Tenzij de weergoden roet in de fietsspaken steken! 
,op de fietsparking van het SF College,tov ons Huis 
KWB fietsverantwoordelijke : Jaak Bloemen  
Dunantstr 1  3582  Koersel 0474 40 55 25 
Voor info: jacobloem1@hotmail.com  

http://www.raak-heusden.be/
mailto:kwbberkenbos@gmail.com
mailto:jacobloem1@hotmail.com


 3 

37ste Raak Overdag !!! 
(zie ook naar  digitaal Berkenblaadje van november met de volledige inhoud en uitleg ) 
Zie ook verslag van Raak Overdag in digitale versie !!!! 

• Programma: 

  Om het nieuwe jaar 2026 in te zetten !!! 

2026/01/08 Borrelwandeling 

2026/01/15 Verplaatsingsgedrag    François Didden 

2026/01/22  Hartproblemen bij +65-jarigen  Dr Ir Philippe Bertrand  

2026/01/29 Groenten in een groentetuin    Johan Ceyssens 

 

2026/02/05 Internetgazet      Dirk Reynders 

2026/02/12 Pétanque      

2026/02/19 Kankala (Congo)    Marc Ceyssensl 

2026/02/26  Daguitstap Tervuren  

 

2026/03/05  Onkosten verkoop vastgoed   Staf Ceyyssens 

2026/03/12 Afsluiting werkjaar 

Zin om ook te gaan buurten bij Raak Heusdencentrum ! 
Aanrader !! 

Inschrijven voor tweede PITSLAMPENTOCHT op vrijdag 16jan door de  

bossen op de Voort kan je ook nog tot 10 januari.  

Zie op de website van www.raak-heusden.be voor meer uitleg !! 

De verdere Activiteiten van Raak Heusden Centrum januari 

08/01 Raak overdag: borrelwandeling 

15/01 Raak overdag: verplaatsingsgedrag 

16/01 Pitslampentocht 

18/01 Einde inschrijving samenaankoop stookolie 

22/01 Raak overdag: Hartproblemen bij 65+ers 

23/01 Café Manger 

29/01 Raak overdag: Groenten in een groentetuin 
(Info uit “Leeft “  van Heusdencentrum) 

**************************************************************** 

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden om onze groep te versterken en  

Met ook wat kennis van pc werk !!!  info : kwbberkenbos@gmail.com 

http://www.raak-heusden.be/
mailto:kwbberkenbos@gmail.com
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Raak Kookavonden 2026  Inschrijving 
Jouw inschrijving binnen brengen bij :  

Jan Camps -Halveld 52  H&Z  tel:0476 54 49 02 

of per e-mail:  kwbberkenbos@gmail.com     

deze gaan door op  de maandagen :09, 23 febr: 09, 23 maart  

en op 13 april 2026 

 

De kookavonden gaan door in  “SF-COLLEGE”  VANAF 19H00 
Verdere afspraken volgen na inschrijving en dit viaEmail !!!!. 
 

Inschrijven kan tot 31 januari…(met max van 16/pers.(4 x 4 personen) 

Of de Kans bestaat uitbreiding max 20/pers ( 4 x 5 personen) 

Samen koken en samen proeven we de gerechten en dragen we bij aan de 

kosten van de ingrediënten van die kookdag. 

……………………… …………….. 

Ja, ik kom naar de maandag kookavonden in 2026  

09 & 23 febr:09 & 23 maart om en 13 april om 19.00 uur in  

de keuken van Het College  

NAAM: ………………………………………………………… 

ADRES: ………………………………………………………. 

Telefoon/gsm nr: .......................................... 

en liefst uw  

email adres……………………………………………………………. 
(voor het doorsturen van de recepten op voorhand) 

Samen koken is ook samen bijdragen aan de kosten van de 

gerechten op de kookdag zelf en Kosten voor gebruik van de keuken, 

energie, kookmateriaal enz.. is bij inschrijving 20,00 €  

Kan ook via BE50 0017 5225 8318 met melding van   

Kookavonden 2026  + Naam…… 

Betaalde ........EURO Handtekening………………………….  

 
Raak berkenbos houdt zich aan de algemene GPDR regelgeving. 

tel:0476
mailto:kwbberkenbos@gmail.com
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Verslag van het 37ste jaar RAAK – overdag. “Deel 2.”    

25 11 2025: Domein Vogelsanck. Door Baron de Villenfagne de Vogelsanck. 

De naam “vogelsanck” heeft niets te maken met het gezang van vogels 

maar heeft een veel oudere verklaring. Het betekent een versterkte plaats 

bij een heuvel. Dus een verdedigingstoren of een burcht naast de 

Bolderberg. 

De Heerlijkheid Vogelsanck is in de 12de eeuw ontstaan uit een jachtgoed 

van de graven van Loon. In 1308 schenkt Arnold van Loon, het Land van 

Vogelsanck als bruidsschat aan zijn dochter Mathilde van Loon, wanneer zij 

trouwde met Godfried van Heinsberg. Als in 1356 de laatste graaf van Loon 

sterft gaat heel het graafschap over naar het prinsbisdom Luik. Hieronder 

valt ook Vogelsanck.  

Na een paar overervingen en verkopen komt het land van Vogelsanck in 

handen van Engelbert van der Marck, deze familie speelde een belangrijke 

rol in het prinsbisdom Luik. Hun domein in de Kempen vormde slechts een 

klein deel van hun bezittingen en kreeg daardoor weinig aandacht. In 1422 

erfde Hendrik van Bastenaken het domein. Hij liet het hof uitbouwen tot 
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een kasteel en ging er wonen. In 1457 erfde zijn kleinzoon Jan van Elter de 

heerlijkheid en rond 1600 kwam de erkenning dat de heren zich baron 

mochten noemen. 

Na de beeldenstorm, ten tijde van de calvinisten kwam het door overerving 

in handen van Baron van Inhausen en Kniphausen, hij kon verkrijgen dat 

het land van Vogelsanck als vrije baronie werd erkend en bouwde het 

kasteel verder uit. Onder deze baron is ook de kluis van Bolderberg 

gebouwd in 1673. Hij deed afstand van een stuk grond van 1,2 are op het 

hoogste punt van de Bolderberg zodat de eerste kluizenaar, Lambert 

Hoelen, er een kluis kon bouwen. 

 Na opnieuw enkele verkopen en overervingen kwam het domein 

Vogelsanck in 1741 door verkoop in handen van de familie de Villenfagne. 

De eerste generatie Gilles Lambert had weinig belangstelling voor het 

landgoed omdat hij burgemeester was in Luik. Zijn zoon Jean-Ignace 

vestigde zich wel in Zolder en bouwde het intussen vervallen landgoed 

opnieuw uit tot een fraai kasteel. Bij zijn dood in 1786 had het land van 

Vogelsanck een oppervlakte van 13.500 ha en telden 6200 inwoners. In 

1790, tijdens de Franse Revolutie werd het kasteel geplunderd. In 1795 bij 
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het ontstaan van de gemeenten ontstonden uit het Land van Vogelsanck de 

gemeenten Zolder, Zonhoven, Houthalen en Heusden. Waterschei ging deel 

uitmaken van de gemeente Genk en Nieuwdorp werd deel van de 

gemeente Peer. De familie de Villenfagne is na 284 jaar nog steeds eigenaar 

van het landgoed en heeft in die periode viermaal een burgemeester in 

Zolder voortgebracht.  

Het kasteel Vogelsanck is in al die eeuwen, door de verschillende eigenaars, 

regelmatig verbouwd en groter gemaakt, dat maakt dat het in meerder 

bouwstijlen is opgetrokken wat nog steeds goed te zien is. Het bezit een 

bibliotheek waarvan het oudste boek dateert uit 1595. 

Naast het kasteel staan in het arboretum bomen en planten van over de  

hele wereld. De baron wil niet spreken van exoten, hij noemt dit  

standplaats geschikte bomen. Hij heeft samen met partners een life project  

opgestart waar de drie “EEEs” zeer belangrijk zijn. Hij wil aantonen dat  

Educatie, Economie en Ecologie elkaar zeer goed kunnen versterken en  

geen concurrenten van elkaar moeten zijn. 

04 12 2025: Darts  

Vroeger heette dat “vogelepik” maar tegenwoordig moet alles Engels  

klinken maar de spelregels zijn ook wel iets anders denk ik. De meesten  
hadden het zelden of nooit gespeeld en kenden de spelregels niet maar  
gelukkig was Ludo daar om het spel en de puntentelling uit te leggen en in  
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te geven op de computer. Met een 
dertigtal kandidaten waren we die  
streden voor de eeuwige roem van 
RAAK-overdag. Zoals bij het petanque  
spel werd er gegooid en hebben we 
ook al eens gevloekt als we zo ver  
verkeerd gooide dat het pijltje een 
gaatje in de achterliggende muur 
prikte in plaats van in de roos, maar 
we hebben vooral gelachen. We 
hebben ons weer een voormiddag 
goed geamuseerd en zijn met andere 
mensen in contact gekomen buiten 
ons eigen coconnetje, doordat we 
driemaal in andere “groepkes” werden 
ingedeeld om het samen tot een goed 
einde te brengen. Bij sommige was de 
competitiegeest na een tijdje zo groot 
dat ze “begoste te puute”, Marie-Jose 
kon het niet laten om met een voet 
langs de afstandslat te gaan staan in 
plaats van erachter om toch maar iets 
dichter “be de roes te sten vur te 
gooie” maar “hurre maan dièn haat 
gezien en hit hur teruggefloten”. Nu 
weten we ook wie daar de broek draagt. We hebben ook leren optellen tot 

301 want aftrekken op onze ouderdom 
is al wat moeilijker. We konden door 
de duur ook al eens “in de roes gooie” 
maar ik weet niet of het “kunde” of 
“per geluk” was. Nu en dan hadden we 
ook eens “nen dubbele of nen trippel”. 
Bij een trappist kende ik dat maar wist 
niet dat dit bij  “vogelepik” ook 
bestond. Ik vond het een geweldige 
voormiddag, voor herhaling vatbaar.   
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11 12 2025: Kerstfeest 

Wat is kerstmis? Is het een lawaaierig consumptiefeest geworden met heel 

veel pracht en praal, glitter en glemmer maar zonder inhoud? We hadden 

diaken Pitjoe van Berkenbos gevraagd om het even toe te lichten en hij gaf 

ons zijn eigen kijk maar een verduiveld klare visie van heel het 

kerstgebeuren. De christelijke vreugde is veel meer dan een gebraden 

kalkoen en cadeautjes. We lachen vandaag en dat mag, want het evangelie 

is vreugde. Kalkoen, kerstmuziek en cadeautjes zijn fijn om te beleven. 

Maar het mooiste geschenk ligt in een kribbe en kan niet worden ingepakt. 

De boodschap van kerstmis is heel eenvoudig en oh, ze stralend. God is 

mens geworden, is heel dichtbij. God is Immanuel: God-met-ons. 

De vraag die ons vandaag gesteld wordt is zeer eenvoudig: laten wij Hem 

binnen zelfs als ons huis, ons hart overhoop ligt. De mooiste kerstwens van 

vandaag is: dat we God durven binnenlaten, zelfs als ons hart niet helemaal 

klaar en rommelig is. Zelfs als we denken dat Hij beter verdient want daar is 

het precies waar God het liefst komt. Moge het kind van Bethlehem onze 
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harten vullen met licht, onze huizen met vrede, onze dagen met die heilige 

glimlach die alleen Kerstmis kan schenken. 

En dan de herders… niet de meest prestigieuze beroepsgroep van die tijd. 

Ze waren niet hoog opgeleid, hadden weinig invloed en waren zeker niet 

rijk. Maar ze hadden wel iets wat God kon gebruiken: een open hart en 

twee oren en ogen. God stuurde zijn engel niet naar de koning, niet naar de 

priesters, niet naar de keizer. Neen, wel naar het voetvolk dat nachtdienst 

had bij de schapen. En wat doen de herders? Ze rennen meteen naar 

Bethlehem. Geen discutie, geen vergadering, geen “we kijken wel na de 

shift”. Ze horen het goede nieuws en ze gaan. Misschien is dat de beste les 

van vandaag: God spreekt soms tot de mensen die het minst verwachten 

dat Hij hen zou kiezen. De zaal was even stil geweest, we hoorden alleen 

Pitjoe, maar iedereen had hem begrepen. 

Nadien werd het weer rumoerig en hebben we goed gegeten en goed 

gedronken.  
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We hebben samen gelachen en sommigen hebben zelfs gedanst en gewalst 

op het ritme van “daar bij die molen”, dat hoort er allemaal bij. Maar we 

hebben vooral een goed gesprek kunnen voeren met een toevallige gebuur 

aan tafel, dat is nog altijd iets meer KERSTMIS dan goed eten en drinken. 

Met dank aan  Wigo   (dank voor foto’s Joseph Bamps en ondergetekende ) 

******************************************** 

Deze volgende boodschap wil ik met jullie delen !!! 

Van een vriend !!! 

“Nogmaals de beste wensen  

voor het nieuwe jaar 2026!!!” 
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